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Derde zondag van de 40 dagen – Viering Maaltijd van de Heer  
 
OM TE BEGINNEN   
Muziek O Mensch, bewein dein Sünde gross - J.S. Bach (1685-1750)  
Welkom  
Openingslied (staande) 25a; 1 en 2 ‘Mijn ogen zijn gevestigd’ 
Bemoediging en gebed van toenadering  
Zingen lied 275; 1, 2, 3, 4 en 5 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’  
Groet (hierna zitten)   
Kyriegebed, uitmondend in zingen lied 301k ‘Kyrie eleison’ 
 
DE HEILIGE SCHRIFT  
Bloemschikking   
Gebed om opening 
Eerste Schriftlezing Exodus 6: 2 - 8 
Zingen lied 103c; 1 en 3 
 ‘Loof de koning, heel mijn wezen’ 
Evangelielezing  Lucas 13: 1 - 9 
Zingen lied 544; 1, 2 en 3 ‘Christus naar wie wij heten’ 
Woorden bij het WOORD 
Muziek Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’ - J.S. Bach (1685-1750)  
Zingen lied 650; 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 ‘De aarde is vervuld’ 
 
RONDOM DE TAFEL 
Diaconale mededelingen  

1. Kerk en diaconie  
2. PKN Missionair Werk – Kliederkerk voor jong en oud 

Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk zijn met alle 
leeftijden. Het brengt jong en oud, niet gelovig en kerkelijk betrokkenen samen. 
Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een creatieve manier de 
Bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun eigen leven. Een kliederkerk duurt 
gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en 
samen eten. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met 
materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle 
leeftijden samen meer over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen vieren en eten. 
Van harte aanbevolen. 

Collecte met muziek Herzlich tut mich verlangen - J. Brahms (1833-1897)  



  

Gedachtenis, kaars, stilte en zingen lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 
Voorbeden, waarbij na elke intentie een kaarsje wordt aangestoken met het 
licht van de Paaskaars, waarbij gezongen acclamatie 368d ‘Houd mij in leven’ 
Stil gebed 
Zingen tafellied 389; 1, 2, 3 en 4 ‘Het brood dat ons voor ogen staat’ – 
melodie lied 243 
(We vormen een kring) 
Onze Vader 
Lezen: 1 Korintiërs 11: 23 – 26 
Brood voor onderweg, Wijn van het Koninkrijk 
Dankgebed 
 
GEZEGEND VERDER 
Zingen (staande) slotlied 422; 1, 2 en 3 ‘Laat de woorden die we hoorden’ 
Zegen, beantwoord met zingen Amen (3x) 
Muziek Fantasia C-Dur  - J.S. Bach (1685-1750)  
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na afloop is er koffie/ thee. Welkom! 
Bloemengroeten 
Gerrie Brilman, Looweg  en Mini Denneboom, Looweg. 
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